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Het Pietenhuis

Tekst en muziek: Tijl Damen

Wie op bezoek gaat in het
Pietenhuis van Sint

Wees op je hoede want het is
Daar echt een wild geraas

Het is een drukte van jewelste
Nee, je weet niet wat je ziet
Waar je ook kijkt, overal

Een zwarte piet:

Refrein:

Een piet om te bakken

Om cadeautjes in te pakken
Chocoladeletters schenken
Eén om rijmpjes te bedenken

Een piet om te strooien

En een pietje om te gooien
En ze doen het allemaal
Voor Sinterklaas

En de piet die de
Pepernoten bakt

Is helemaal niet zwart meer
Hij is wit van al dat meel

En de piet die de pakjes

Mooi verpakt

Is verdwenen, is in slaap gevallen
In een jutezak

Het is een drukte van jewelste
Nee, je weet niet wat je ziet
Waar je ook kijkt, overal

Een zwarte piet:

Refrein

En de piet van het

Snoep van chocola

Is het alfabet vergeten
Dus hij maakt alleen de ‘A’

En de piet die de rijmpjes

Altijd maakt

Kan niet verder want hij is

Zijn mooiste pen net kwijtgeraakt

Het is een drukte van jewelste
Nee, je weet niet wat je ziet
Waar je ook kijkt, overal

Een zwarte piet:
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Refrein

Een piet strooit pepernoten
Overal in 't rond

En al snel ligt er een pepernoot-
Tapijtje op de grond

Een piet mikt pakjes

In een schoorsteen van karton

Maar met al die zware pakjes

Valt de schoorsteen steeds weer om

Het is een drukte van jewelste
Nee, je weet niet wat je ziet
Waar je ook kijkt, overal

Een zwarte piet:

Refrein

En als Sinterklaas komt

En hij ziet hoe alles gaat

Als Sinterklaas komt

Ja, wordt hij dan heel kwaad?

Als Sinterklaas komt

Wat je wat hij dan wel doet?

Hij lacht en zegt: ‘Maak je niet druk
't Komt ieder jaar weer goed!’

Refrein
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