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Oooh, wat lekker! 
Tekst en muziek: © Tijl Damen 

 
Heb jij al eens gehoord 
Van dat lekkere gerecht 
Een beetje vreemd maar 
Erg lekker is het wel 
 
Het smaakt naar blauwe pepers 
Met een vleugje zoete bom 
Met een schijfje papegaaienkaas 
En straaltjes warme zon 
 
Refrein: 
En ooooh, wat smaakt dat lekker 
En ooooh, wat smaakt dat goed 
 
Eerst snijd je een paar knikkers 
En je maalt wat mos tot moes 
Hak vijf piano’s in de pan 
En meng die met een slagroomsoes 
 
Laat dat dan sudderen een week of drie 
In een badkuip op het vuur 
Maar ’t mag niet te hard pruttelen 
Want anders wordt het zuur 
 
Refrein 
 
Giet er water op  
uit de regenton 
Kook de luier van een  
Babyaapje mee 
 
Bak dan wat lava in de steelpan  
Van je oma 
En meng dat met een  
Schepje van de zee 
 
Refrein 
 
Kiep dan alles bij elkaar  
In een grote, grote pan 
Roer het heel goed door elkaar  
en proef er dan maar van 
 
Krijg je een warm gevoel van binnen,  
word je heel gelukkig blij? 
Stuur je dan ook een bordje  
Op naar mij? 

Refrein 
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