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Paultje het Rendier 
Tekst en muziek: © Tijl Damen 

 
Het gebeurde dat de kerstman  
Op het punt stond te vertrekken 
Hij telde alle rendieren  
Die de slede moesten trekken 
 
Het moesten er precies twintig zijn  
Maar het waren er niet genoeg 
Het waren er negentien, waarop de 
Kerstman alle dieren vroeg: 
 
Refrein: 
Waar ben je Paultje? Arme Paultje 
En je wilde zo graag mee 
Je wilde zo graag rennen 
Voor de arrenslee 
 
Paultje, vriend, waar ben je toch? 
Kom naar mij en vlug 
Want als we eenmaal weg zijn 
Dan komen we niet meer terug 
 
Maar Paultje was en bleef onvindbaar 
Al riepen ze nog zo hard 
Toen heeft de Kerstman snel 
Een grote zoekactie gestart 
 
Ieder rendier kreeg een landkaart 
En een zaklantaarn daarbij 
Toen moesten ze gaan zoeken 
En ze riepen hard daarbij: 
 
Refrein 
 
Ze zochten in de bossen 
In de bergen tot de zee 
Ze haalden alles overhoop 
Van de kelder tot de slee 
 
Maar nergens was een spoor 
Zelfs geen afdruk in de sneeuw 
En wanhopig klonk nog harder 
Uit hun kelen het geschreeuw: 
 
Refrein 
 
De kerstman was ten einde raad 
En blies de zoektocht af 
Hij vertrok toen met zijn slede 
Zonder Paultje in een draf 
 
 
 

 

 
 
De kerstman deed zijn ronde 
Maar echt vrolijk was hij niet 
In zijn slee zong hij steeds zachtjes 
Met een stem dik van verdriet: 
 
Refrein 
 
Jaar na jaar verstreek 
Maar Paultje die bleef zoek 
Dus als jij hem wilt vinden 
Kijk dan goed in elke hoek 
 
En als je ooit op straat loopt 
En een rendier ziet 
Loop dan rustig naar hem toe 
En zing zachtjes dit lied 
 
Refrein 


