Bladmuziek ‘Wie o wie komt mijn nectar halen’:
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zon en re- gen.Zon, zon en re- gen.In ie- der zaad- je komt een
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gaat- je, groeit een steel- tje met een blaad- je. Wurmt zich
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door de grond naarbo- o- ven en groeit ho- ger, ho- ger, ho- ger, ho- ger,

F G C F G

n N [—

i N p— N 3 N | | [ —

X - ] [ i b I [ I — '
G o o o L T H [ -

d - - - ‘

ho-  ger. En aan de top daar groeit een dik- ke knop, want de
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bloem die gaat ont- lui- ui- ken. Wat een kleur en wat een
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heer- lijk zoe- te geur. Die kun je al van ver- re rui- ken.
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Wie o wie komt mijn nec- tar ha- len? Wie o wie is een
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zoe- te- kauw? Wie o wie komt mijn stuif- meel ha- len? Straks
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ben ik uit- ge- bloeid, dus: Kom gauw!

Wie o wie komt mijn nectar halen?
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Zon, zon, zon en regen
Zon, zon, zon en regen
Zon, zon, zon en regen
Zon, zon en regen

In ieder zaadje komt een gaatje

Groeit een steeltje met een blaadje

Wurmt zich door de grond naar boven

En groeit hoger, hoger, hoger, hoger, hooooger!

En aan de top
Daar groeit een dikke knop
Want de bloem die gaat ontluiken

Wat een kleur
En wat een heerlijk zoete geur
Die kun je al van verre ruiken

Wie o wie komt mijn nectar halen

Wie o wie is een zoetekauw

Wie o wie komt mijn stuifmeel halen

Straks ben ik uitgebloeid, dus... kom gauw!
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